
 
 
Wie ben ik? 
Ik ben Freek van Beetz (1946) en studeerde Planologie en Politieke Wetenschappen 
aan de Universiteit van Amsterdam. Ik was o.a. werkzaam bij de Rijksplanologische 
Dienst, Rijkswaterstaat, Directoraat-Generaal van de Volkshuisvesting en bij het 
Ministerie van Binnenlandse Zaken.  
Van 2001 tot 2010 was ik adviseur van de minister-president van de Nederlandse 
Antillen in Fort Amsterdam, Curaçao. Daar heb ik drie Antilliaanse premiers 
bijgestaan: mr. Miguel Pourier, mr. Etiënne Ys en mw. Emily de Jongh-Elhage.  
Al die jaren, vanaf 2001 tot en met de opheffing van de Nederlandse Antillen op 10 
oktober 2010, was ik ooggetuige van de moeizame relatie met Nederland, van 
interne politieke verwikkelingen, crises in het landsbestuur en de nogal eens 
gespannen verhoudingen op Curaçao en met de andere eilanden.  
Tijdens mijn verblijf op Curaçao was ik actief in het sociale en culturele leven. Zo was 
ik in 2008 medeorganisator van de tournee van het Ricciotti Ensemble, een orkest 
met 40 jonge musici, uit Nederland, dat in vier dagen 18 concerten op verschillende 
locaties op Curaçao gaf. Samen met Michel Drenthe produceerde ik daar een ‘road 
movie’ over. De film was o.a. finalist op het Moondance Filmfestival in 2009.  
Eind 2010 werd het Land de Nederlandse Antillen opgeheven, keerde ik terug naar 
Oegstgeest en ging ik met pensioen. 
 
Waarom schrijf ik? Omdat ik het een uitdaging vindt om ervaringen, belevenissen, 
fantasie en ideeën op een creatieve wijze met elkaar te vervlechten en onder 
woorden te brengen tot een zo samenhangend, boeiend en uitdagend mogelijk 
resultaat. 
 
Wat schrijf ik? 
Non-fictie, fictie en columns. 
In opdracht van de Raad van Ministers van de Nederlandse Antillen schreef ik in 
2010, samen met Jefka Martha-Alberto, het boek “Het Laatste Kabinet en kroniek 
van de ontmanteling van de Nederlandse Antillen.” 
Die bijzondere politieke ontwikkelingen op Curaçao, maar ook mijn persoonlijke 
belevenissen en observaties, heb ik vastgelegd in “Het einde van de Antillen” (uitg. 
Eburon, Delft 2013). 
In 2016 verscheen mijn roman “Uitzicht op Zee” (Boekscout.nl), waarin mijn 
ervaringen op Curaçao, familiegeschiedenissen en verbeelding zijn verweven tot een 
fascinerende en aangrijpende fictie. 



In oktober 2023 verscheen bij uitgeverij September mijn tweede roman: “Vergeefse 
Moeite”, waarin ik tegen de achtergrond van de naoorlogse jaren, de verwijdering 
tussen twee broers beschrijf. Als één van hen verliefd wordt op een schimmige 
Latina, neemt diens leven een noodlottige wending. 
Verder ben ik columnist bij OpinieZ.com 
Voor nadere achtergronden: zie mijn website: freekvanbeetz.nl 
 


