
Brabant brengt je dichter bij Van Gogh, de Nassaus 
en Markiezen. Bij het kloosterleven en zelfs bij 
Rome. In historische binnensteden en midden in 
het groen, tonen topmonumenten de Nederlandse 
geschiedenis van Brabantse bodem.

De koninklijke allure van Breda
Wat nu hét icoon is van Breda, was in de 15e en 16e eeuw het 
mausoleum van de familie Nassau. De Grote Kerk vormt 
daarmee de kroon op het koninklijke hoofdstuk van Breda, 
met prachtige fresco’s, beeldhouwwerken en grafmonumenten. 
Het Stedelijk Museum geeft een kijkje in de adellijke 
stadsgeschiedenis, met voor de deur een binnenstad vol 
monumenten. Zo huist in de voormalige hofhuizen nu het 
stijlvolle hotel Nassau en vormt het kasteel van de Nassaus 
vandaag de dag een toegangspoort tot wat meermaals werd 
verkozen als de beste binnenstad van Nederland.

Kastelen in het Brabantse landschap
In de uitgestrekte natuur van Brabant staan kastelen als 
culturele schatten. Met duizend jaar aan bewogen geschiedenis 
is Kasteel Heeswijk de echte blikvanger. Wandelend door 
de oude kasteelgangen maken bezoekers kennis met de 
macht en cultuur van de Brabantse elite, terwijl buiten 
kilometers aan paden door Landgoed Heeswijk leiden. 
Zo verleiden de Brabantse kastelen tot een verkenning van 
de groene ommelanden. Op een eilandje in rivier De Dommel 
nabij ’s-Hertogenbosch, ligt Kasteel Maurick. En nabij 
Eindhoven voert de Strabrechtse Heide fietsroute langs 
het authentieke Kasteel Heeze.

Een uitstapje naar Rome in Oudenbosch
Een Brabantse verrassing met een Italiaans tintje wacht in Oudenbosch. 
In het West-Brabantse dorp staat een geschaalde kopie (1:16) van de 
Sint Pieter in Rome. Het 19-eeuwse meesterwerk werd ontworpen door 
architect Pierre Cuypers, bekend van het Amsterdamse Rijksmuseum 
en Centraal Station. Een wenteltrap in de Basiliek van Oudenbosch 
leidt naar de nok van de koepel op 30 meter hoogte, met zicht op de 
indrukwekkende details van één van de grootste architectonische 
meesterwerken van Nederland.

Beleef het Brabantse kloosterleven
Brabant kent een rijke kloostergeschiedenis, waarmee kan worden 
kennisgemaakt via tien wandellussen die elk in maximaal twee uur 
langs de mooiste kloosters en abdijen leiden. Ze vormen een 
uitnodiging om te vertragen, bezinnen en genieten. Met in de hoofdrol 
monumenten zoals Sint Agatha, het oudste nog bewoonde klooster 
van Nederland. Maar ook kloosterbelevingen zoals fraaie tuinen en 
abdijbiertjes bij de Abdij van Berne in Heeswijk-Dinther en bijzonder 
tafelen of overnachten bij Missieklooster Heilig Bloed in Aarle-Rixtel. 

In het spoor van Van Gogh
Brabant is waar Van Gogh zich ontwikkelde van Brabants ‘schildersmènneke’ 
tot wereldberoemd meesterschilder. Monumenten in de hele provincie 
vertellen zijn verhaal. Zoals het Vincent van GoghHuis in zijn geboorteplaats 
Zundert en de vaste expositie in de Van Gogh kerk in Etten-Leur. In het 
Paleis van Tilburg volgde Vincent als 13-jarige zijn eerste tekenlessen en 
bij Van Gogh Village Museum in Nuenen worden bezoekers meegenomen op 
een reis door zijn leven. Een bijzondere ervaring wacht in Eindhoven, waar 
fietsers over het Van Gogh Roosegaarde fietspad met duizenden verlichte 
steentjes als het ware dwars door het beroemde werk ‘Starry Night’ fietsen.

Het oudste stadspaleis van Nederland
In de 15e eeuw vormde het Markiezenhof het woonpaleis van de heren 
en Markiezen van Bergen op Zoom. Het grootste stadspaleis van Nederland 
– één van de fraaiste van Europa – is haar charme nooit verloren. De galerijen, 
adellijke zalen en stijlkamers tonen het verhaal van toen en vormen het decor 
van vaste en wisselende tentoonstellingen. Een bezoek is niet compleet zonder 
een wandeling door de Franse tuin, met aansluitend het historische centrum 
van deze monumentale vestingstad.

Meer inspiratie voor een bezoek aan Brabant? 
Neem een kijkje op visitbrabant.com

De grootste kathedraal van Nederland
In het hart van de Brabantse hoofdstad ’s-Hertogenbosch prijkt 
de grootste kathedraal van Nederland. Een rondleiding met 
gids brengt de verhalen van de Sint Janskathedraal tot leven, 
van oorlog en brand tot Brabantse gotiek. De toren biedt op 
grote hoogte uitzicht over de vestingstad met middeleeuwse 
straatjes en sfeervolle pleinen die uitnodigen tot meer dan 
een snel bezoek. Stap in voor een rondvaart over de smalle 
waterwegen van de Binnendieze en maak in Het Noordbrabants 
Museum kennis met meesterschilder Jheronimus Bosch, 
de naamgever van de stad.

Blikvangers 
in de buitenlucht

Op pad langs de mooiste 
monumenten in Brabant

De rondwandelingen haken aan op de 
pelgrimstocht Ons Kloosterpad: een wandelroute 

van 330 kilometer, opgedeeld in 15 etappes.

Het verhaal van Van Gogh 
laat zich het beste verkennen 
via de Van Gogh fietsroute, 

met bewegwijzerde fietslussen 
die de monumenten met elkaar 

verbinden via het Brabantse 
landschap.
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