
 

Dat het je naar het punt toetrekt
dat de drek waar je laars in blijft steken

de zwerm vliegen de meeuwen de granaatscherven
onder het gras
het gesteente

het afbrokkelende gesteente vooral
dat dit alles je naar het punt toetrekt

je daar aankomt daar bent
je zou van een rust kunnen spreken

 
Dat je op het punt staat en

de wind suizend stemmen meeneemt van de doden
die hier ooit gehuild hebben

gedronken gelachen gewacht
als een zweep zwiept het met de wind mee op

slaat zich tegen je lichaam aan
dan hoor je een vliegtuig dichterbij komen

kijk je recht de zon in
 

Je zou van een rust kunnen spreken
geen afstand meer tussen jou en dat verleden

die doden zijn luid
en je bent blind aan ze verwant

je staat op het punt
dat punt pak je stevig vast

je beseft dat ook jij hebt gewacht
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Dat.


