Een terp is een berg in het oog
van het klimmende kind
naar de kerk waar de kauwtjes hun holen
kozen zich niet bewust van de scheiding der geesten.

Het temmen van de galopperende golven
met emmers, schoppen en rossen
ernstige mannen, hun wilde verlangen
met een kruis bespannen

Schepten de grond op tot een muur
waarachter het water voortaan moest wonen.
Het steile straatje werd uitgelijnd
naar paardenkracht

daar dronken ze, hier sliepen ze
Nu hangt er een slot op de pomp
en de paarden zijn losgelaten
rennen langs de zwenkende slenken

Kettingen van zeekraal en lamsoor
afgezoomd met een dijk vol
versgeschoren schaapjes.

De vogels roepend in de ruimte
dagen de zee uit
tikken de golven op hun schuimende
koppen glinsterende schitteringen
lievelingen als een woestijn van deinende diamanten

En daar op de heilige hoogte zijn de verdeelde
geesten aangemeerd in een haven waar slechts één schip past.

Wie drijft de zee weer in
Wie durft van het water te drinken?
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