
 

daar zijn het licht, de lucht en het water
verstrengeld met het levendige slib

 
in één en al beweging brengen golven
en onderstromen steeds vanalles mee

 
even makkelijk de kwallen als nog in folie
de verfrollers uit een lekke zeecontainer

 
het aanruisen en wegrimpelen praat maar
door over wat het meemaakte; de stroom

 
is altijd ergens geweest, herinnert zich

wat hij overal opzoog, onder wolken
 

de schaduw en dan weer zon
zonder er oordelen aan de verbinden

 
verzet zich niet tegen de wisselingen

het wad weet: niets is permanent
 

Dien L. de Boer
Ode aan Noordkaap 

 

De wet van het Wad


