
 Ik had een vergadering bij maanlicht
 een afspraak onder de sterren 

 met de wachter van het Lauwersmeer 
 die de duisternis bewaakt 

 we namen het pad door de bomen
 dat van licht naar donker gaat 

 
 soms laat hij midden in de zomer 

 liggend onder de hemel 
 de mensen sterreregens zien

 op een onbewolkt uur in de nacht  
 hij kent z’n plek in het firmament

 aan de stelsels in de lucht
 leert ons de vuurtorens 

 brengt geluiden voor ons thuis
 geef je ogen maar de tijd 

 wees niet bang voor wat je niet ziet
 vrees niet wat verborgen is 

 niet wat er in het donker klinkt
 

 ja dit is eigenlijk mn verhaal
 over het ritme van de wereld

 dat is er niet voor niets is
 de wachter van het Lauwersmeer

 dimt het licht, sluit de deur
 en beent de nacht in. 

 
 

Broeder Dieleman
Ode aan Lauwersmeer

 

De wachter van het Lauwersmeer
 


