ONTDEK HET
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Het Aards Paradijs van Jan van Gorp is onderdeel van de Sagen & Legenden routes
Spannende fiets- en wandelroutes in Brabant
—=10 kilometer fietsroute en 5,5 kilometer wandelroute in de omgeving van Hilvarenbeek—=—
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Fietsroute: 10 km
S Start- en eindpunt:
De Vrijthof, Hilvarenbeek

42-51-38-50-08-51-42

P) De Nieuwe Hoef
GorpaandelLey 1
Hilvarenbeek
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Wandelroute: 5,5 km

S Start- en eindpunt:
De Nieuwe Hoef
Gorp aande Ley 1
Hilvarenbeek

92-93-94-67-68-92

Sint Petruskerk

Geboden Linde

Kasteeltje Van Gorp
Paradijsbrug

Schilderij Aards Paradijs (replica)
Roovertse Leij

Roovertse Bergen
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n Sint Petruskerk

De Sint Petruskerk stamt uit 990! Toen werd hier een
tufstenen kerkje gebouwd. De huidige (gotische) kerk
en toren stammen uit circa 1300. De kerk heeft een
toren van 74,5 meter hoog, die je mag beklimmen.

Geboden Linde
De eeuwenoude linde op De Vrijthof heeft
al van alles aan zich voorbij zien trekken.
Van misdadigers die onder zijn takken
berecht werden tot aan kermisgangers die
in de attracties langs zwierden. Maar vooral:
honderden festivals en feesten.

Kasteeltje Van Gorp

Dit jachthuis wordt ook wel het kasteeltje Van Gorp
genoemd. Het huis is gebouwd rond 1870. In de
tuin voor het huis staat een fraai beeld van Diana,
de godin van de jacht.

Paradijsbrug

In het prachtige natuurgebied
Landgoed Gorp en Roovert vind je de
“paradijsbrug”: één van de vele
verwijzingen naar Jan van Gorp.
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In de zestiende eeuw werd in Hilvarenbeek een ‘wonderkind’ geboren.
Johannes Goropius Becanus, ook wel Jan van Gorp genoemd. Jan had een
enorme talenknobbel, een geweldige intuitie en veel kennis van de natuur.
Hij combineerde die kennis met gevoel en vond... het AARDS PARADLJS.
Lees hier het verhaal van Jan en ga mee op reis.

Hetis 1535, Janis 14 jaar en studeert aan de Latijnse School van Hilvarenbeek.
Vandaag leerde hij over het Aards Paradijs: een paradijselijke wereld, de
hemel op aarde. Op de weg terug naar huis denkt hij: ‘Als er een Aards
Paradijs bestaat, wil ik het ontdekken.” Niet veel later ziet Jan een leeuwerik,
hét symbool voor de verbinding tussen hemel en aarde. Hij besluit de
leeuwerik te volgen in de hoop het Aards Paradijs te vinden.

Jan rent en rent, via het Groot Loo zo de bossen in van Gorp en Roovert.
Jan blijft rennen, totdat hij de weg en de leeuwerik kwijt is. Dan komt hij
aan bij de Paradijsburg. Hier kabbelt een beekje, drinken dieren en groeit
van alles. ‘Wauw, ik denk dat ik het gevonden heb! Het is hier zo mooi, dit
moet het Aards Paradijs wel zijn', zegt Jan hardop tegen zichzelf.

Jan gaat op ontdekking en verbaast zich over de kruiden en zaden die hier
groeien. 'Dit zijn niet zomaar kruiden, maar kruiden waar je mensen mee
kunt genezen.’ Daar heeft hij alleen nog maar over gelezen. Jan plukt wat
kruiden en zaden, maar ziet dan plotseling de leeuwerik weer. Hij besluit
de vogel verder te volgen en komt weer uit het centrum van Hilvarenbeek,
waar de leeuwerik de hoge kerktoren invliegt.



Jan beklimt de toren en eenmaal boven aangekomen, ziet hij het beeld
van de heilige Christoffel. De beschermheilige van de reizigers wordt prachtig
verlicht door de zon. ‘Dit moet een teken zijn', denkt Jan. ‘lk moet op reis
en Hilvarenbeek verlaten als ik nog meer wil leren.’

Z0 gezegd, zo gedaan, maar voor Jan vertrekt, plant hij een zaadje, midden
in het centrum van Hilvarenbeek. ‘Zo vergeet niemand dat ik hier heb geleefd.’
Je hoeft niet goed te zoeken om vandaag de dag, op die plek, de prachtige
eeuwenoude lindeboom op De Vrijthof te zien staan.

Wist je dat Jan...

van Gorp beter bekend staat als Johannes Goropius Becanus.

in het Aards Paradijs onder andere papaver vond? Deze plant helpt bij kiespijn.

Meer informatie vind je in Heem- en kruidentuin D’n Doornhof aan de Doelenstraat
in Hilvarenbeek. Meer informatie op kruidentuindedoornhof.nl.

het boek “Origines Antwerpianae” geschreven heeft. Daarin toont hij aan dat Adam en Eva
Brabants/Beeks moeten hebben gesproken, en dat het Aards Paradijs op Gorp

(in Hilvarenbeek) moet hebben gelegen. In het museum de Beekse Toren

(in de Sint Petruskerk) vind je het originele boek. Meer informatie op beeksetoren.nl.
een enorme talenknobbel had en daardoor allerlei vreemde talen sprak?

op reis ging naar verre landen, waar hij onderzoek deed naar het Aards Paradijs,

haar natuur en taal?

later filosoof én lijfarts in koninklijke kringen werd? Wil je meer weten ga dan naar
museum De Dorpsdokter. Meer informatie op museumdedorpsdokter.nl.



Schilderij (replica) Aards Paradijs
In Gasterij De Nieuwe Hoef hangt
een replica van het schilderij Aards
Paradijs. Het origineel hangt

in de Beekse toren.

Roovertse Leij
Vanuit Belgié stroomt een riviertje, dat nog geheel
natuurlijk door het bos slingert, landgoed Gorp en
Roovert in. Aan de Roovertse Leij groeien en bloeien
onder andere het lelietjes van dalen en de
bosanemoon. Ook komen de boomklever, de fluiter,
de wielewaal, de ijsvogel en de bosbeekjuffer

er voor.

Roovertse Bergen met reuzenbank
Aan de Roovertsedijk vind je een
prachtig speelbos. Hier mogen kinderen
alles doen: hutten bouwen, in bomen
klimmen en lekker ravotten.

Kijk op bezoekhilvarenbeek.nl
voor meer informatie
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ONTDEK HET AARDS PARADIJS

In Brabant leven de sagen en legenden voort. Prachtige routes leiden je langs de meest
indrukwekkende plekjes waar streekverhalen tot leven komen. Ga mee op ontdekkingstocht
en beleef het verhaal van Jan van Gorp en zijn Aards Paradijs.

.. Op de terugweg van de Latijnse School, ziet Jan een leeuwerik:
hét symbool voor de verbinding tussen hemel en aarde. Hij volgt de vogel
en doet dan verschillende ontdekkingen in zijn mooie Hilvarenbeek.

Ontdek het verhaal van Jan van Gorp in Hilvarenbeek, waar je geniet van de prachtige natuur,
eeuwenoude gebouwen, leuke klimbossen en lekker eten op de vele terrassen.

Beschrijving

De fietsroute start op De Vrijthof in Hilvarenbeek en is 10 km lang. Onderweg kun je stoppen
bij Gasterij De Nieuwe Hoef. Hier kun je de fiets parkeren en starten met een 5,5 km lange
wandeling door de schitterende natuur.

FIETS- EN WANDELKNOOPPUNTEN

Volg de route van knooppunt naar knooppunt via deze herkenbare borden.
Je fietst of wandelt eenvoudig van nummer naar nummer. Op de bordjes
die langs de kant van de weg staan, vind je de cijfers van de knooppunten.
Pijlen wijzen je vervolgens de weg naar het volgende nummer.

routesinbrabant.nl bezoekhilvarenbeek.nl




